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Nieuwe kansen voor straatkinderen in Oeganda 
 
In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze bedelen, hebben amper 
te eten en krijgen dagelijks te maken met geweld. Verschillende partners van Kerk in Actie hebben de 
handen in één geslagen en werken samen met de kinderen aan een betere toekomst. Ze zoeken 
contact met hun familie, helpen kinderen aan een dak boven hun hoofd en begeleiden kinderen naar 
school. Want onderwijs kan de vicieuze cirkel van armoede doorbreken en het kind stabiliteit en 
toekomst bieden. 
 

 


